
Residentie:    De HOFNAR  

Secretariaat:    Tel.: 06 10410457 

Ledenadministratie:   Tel.: 06 10410457  
Contributierekening:   Rabobank     
     NL38RABO03595.31.520 

 

   44e jaargang nummer 2  december 2024 

 
INTERNETSITE:  WWW.OELETOETERS.NL 

REDACTIE:   Theo en Rinske Koenen 

REDACTIE-ADRES:  secretariaat@oeletoeters.nl 
 

VOLGENDE KOPIJ INZENDEN VOOR:  25 januari  2025 

DRUKWERK KEETMAN DRUK+PRINT SNEEK 
 

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren, te redigeren of in te korten. 

 



 Advertentie 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beste Oeletoeters en Oeletoerinnekes, 

 

Het seizoen is al in volle gang, onze hoogheid geniet op dit moment van 

schrijven van een heerlijke vakantie.  Wat hadden wij bij de opkomst van 

Sikko 2e een zaal vol met feestvierders, hopelijk gaan we dat nog eens 

beleven met zijn eigen feestje op 8 Februari. Samen met onze nieuwe 

jeugdprinses Charlene gaan we een prachtig jaar tegemoet. 

 

De voorbereidingen voor de externe receptie en het carnavalsweekend zijn al 

volop bezig en voorlopig lijkt alles goed te slagen. ook de inzet van nieuwe 

leden in de optochtcommisie werpt z'n vruchten af.  

Geweldig die positiviteit en inzet als dit zo doorgaat gaan we lekker knallen 

met de verkoop van de optochtcertificaten. 

 

Voor nu wens ik jullie allen een paar heerlijke feestdagen en een geweldig en 

gezond carnavals nieuwjaar toe. 

 

Jullie voorzitter, 

Ubbo de Boer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beste Oeletoeters en Oeletoeterinekes 

 

Hier is dan mijn eerste stukje als Prins Sikko de tweede voor in de polonaise, 

Het was mei toen onze grootvorst Henk Feenstra mij belde dat hij voor de 

deur stond, 

Wij waren niet thuis, Hij vertelde dat hij voor Jeanet kwam en iets met haar 

moest bespreken over de barcommissie, maar had geen haast, hij kwam wel 

eens weer. 

 

Een dag daarna waren wij weer niet thuis, en daar belde Henk weer, zijn 

jullie nou weer niet thuis ?????  

Nee wij zaten lekker op het terras bij het Ouwe vat. 

Die dag daarna waren we gelukkig wel thuis en daar kwam Henk weer aan 

(heeft hem aardig wat benzine gekost) Henk had een heel verhaal tegen 

Jeanet over de barcommissie, toen dit geregeld was en Henk zijn autosleutels 

pakte om naar huis te gaan zei hij:  

Ojaaa bijna vergeten ik moest nog wat vragen, wil jij de nieuwe Hoogheid 

worden? Nou die had ik niet zien aankomen, maar hier hoefde ik niet over na 

te denken heb gelijk volmondig JA gezegd en gelukkig stond Jeanet er ook 

achter mijn steun en toeverlaat. 

 

Dan komt natuurlijk de vraag wie wil je als secondanten? Die keus was snel 

gemaakt mijn vrienden Johan Feenstra en Geert Tjaarda zouden worden 

gevraagd. Gelukkig hebben ze dit allebei aanvaard. Johan is natuurlijk 

carnaval in hart en nieren, maar Geert kwam er nieuw in en stond best wel 

even met zijn oren te klapperen wat secondant zijn allemaal inhield, maar heb 

nu wel een stel SUPER secondanten. 

Vervolgens Wietze Langius gevraagd of hij voor mij nog een jaar 

prinsenbegeleider wilde zijn, en ben blij dat hij dit wel weer wilde doen. 

 

 

Dan begint het stilhouden tot november en dat was zeer moeilijk. Vooral de 

laatste maanden (wat heb ik wat afgelogen!!!!!!!!!!) en iedereen wijsgemaakt 

dat het Menno wel eens zou kunnen zijn.(en dat lukte best goed! HihihiDan 

gaat het allemaal lopen, kleding, medailles en alles wat nodig is. En voor je 

het weet is het november en sta je in de zaal bij je eigen opkomst als 

president van de raad van 11. 



 

Wat een geweldige eerste weken hebben we al gehad, en wij gaan er samen 

met jullie een mooi carnavals jaar van maken!! 

 

Groet Prins Sikko de tweede. 

Alaaf Alaaf Alaaf 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       De  muziek top 5 van Prins Sikko II 

 
1. I want too break free (Queen)  

2. Droomland (Andre Hazes en Paul de 

Leeuw)  

3. Thank you for loving me (Bon Jovi) 

4. Fries om Utens (Rolling Home) 

5. Country Roads (Hermes House Band)  
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Beste Oeletoeters en Oeletoeterinnekes.  

 

Wat vond ik het leuk dat ik werd gevraagd om prinses te worden met Carnaval.  
Maar het was ook wel heel spannend. Natuurlijk zei ik: “JA” en mama ook.  
Dit was echt een droom die uitkomt. Maar eerst opzoek naar een echte 
prinsessenjurk.  
Gelukkig…. Geslaagd en ik voelde me al een echte prinses toen ik hem aanhad.  
De ouders van mijn vriendjes gevraagd om mee te doen en zo werden Jari en Aram 
mijn secondanten.  
Ik vond het wel moeilijk om het 
allemaal stil te houden.  
Maar dan is het eindelijk zover.  
De opkomst was heel spannend.  
Maar het werd een groot feest.  
Wij stonden zelfs met een foto in de 
krant.  
Later gingen wij overal naar toe en 
hebben al veel leuke optredens 
gehad.  
Het was soms spannend … maar ook 
heel veel plezier!  
Bedankt ook iedereen die ons geholpen hebben!  
Ik wens iedereen een mooi Carnaval toe.  
 
Alaaf  
Jeugdprinses Charlene I  
 
 
                             

            De Muziek top 5 van Jeugdprinses Charlene I 
                                        

           1 Engelbewaarder van Marco Schuitmaker  

          2 Ga deze zomer met me mee van Stefan Bosma  

           3 Klop Klop van Antoon  

          4 Terug in de tijd van Yves Berendse  

           5 Roxy Dekker  
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Sinterklaas in de Hofnar.  

 

Een gezellige Sinterklaas middag met 23 kinderen in de Hofnar.  

Voordat Sinterklaas binnen was werd er heel wat afgezongen door de 

kinderen.  

Sinterklaas was de weg kwijt dachten we. Overal werd er gezocht maar 

helaas geen Sinterklaas en Pieten. De weg waren ze niet kwijt maar wat was 

het geval ?  

Ze hadden een lekke band. Er zat een pepernootje in de auto band.  

Gelukkig kon de garagepiet deze verwisselen en arriveerden Sinterklaas en 

de Pieten toch nog in de Hofnar.  

Voor alle kinderen een cadeautje, een hand en een vriendelijk woordje.  

Bedankt Sinterklaas en Pieten voor dit bezoek en tot volgend jaar.  

 

 

De Jeugdcommissie. 

 

 



 
Oeletoeters en Oeletoeterinnnekes 

 

Net als elk jaar zijn de dames actief tijdens de abdicatie van de Prins.  

Deze keer met een andere tekst op het liedje van Marco Schuitmaker: De 

Engelbewaarder. Met Pizza dozen op het hoofd en allemaal in de kleuren van 

Italië: rood, wit en groen. Dit allemaal bedacht en uitgevoerd door onze  

crea bea Hinke. 

Het was erg druk in de zaal en zo kon niet iedereen horen wat er werd 

gezongen.  

Vandaar het lied hier in de polonaise.  

 

Maar weet u ook dat Italiaans en Fries op elkaar lijken? 

 

In Friesland  hebben we:          In Italië hebben ze 

Berenburg                                Limoncello 

Pannenkoek                             Pizza 

Skûtsjes                                   Gondels 

Waterpoort                              Toren van Pizza 

Drabbelkoek                            Amaretti koekjes 

Sinterklaas                               Paus  

C&A                                        Armani 

 

 

 

 

 



 
Wie gaat het worden, wie zal het zijn 

Dat is de vraag weer, toch geen chagrijn  

We willen weer feest net als elk jaar  

Dankzij de vorsten kwam het weer klaar  

De opkomst was leuk, monteurs aan het werk  

Het bleek dus een trio, dus-ja 3 man sterk  

Het kan nu beginnen, hij is nu bekend  

Een feestje gaanbouwen, met deze vent  

 

Refrein  

Ik weet nu , dat er ook echte prinsen bestaan  

Ik kan het weten, hij staat niet ver hier bij me vandaan.  

De nieuwe prins heet Carlo dit carnavals jaar  

Met Dennis en Mats dat zijn vrienden van elkaar  

 

Zoals elk jaar weer, natuurlijk een stunt  

Van aftrap tot verkoop van pizzapunt  

De sleutel gekregen van Drabbelterp  

En dan begint dus het echte werk  

Van feest naar feest en iedere kroeg  

Verzorgingstehuizen nooit was het te vroeg  

De optocht was prachtig ja-echt één groot feest  

Dank je wel heren, het is mooi geweest. 

  

Refrein:  

Ik weet nu, dat er ook echte prinsen bestaan  

Ik kan het weten, hij staat niet ver hier bij me vandaan.  

De nieuwe prins was Carlo dit carnavals jaar  

Met Dennis en Mats dat zijn vrienden van elkaar 2x  

 

 

   De damesclub wenst u allen Fijne feestdagen 
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Hast te lyts om fêst te hâlden 

 

Mar te grut foar wurden. 

 

Wolkom leave 

Eva Anna Hibma. 

22 novimber 2024. 

18:26 - 3240 gram - 51cm. 

 

Grutske heit en mem. 

Tjipke en Emily.  

Selfhelpweg 10 8607AB Snits. 

 

 

   

 

___________________________________________________________ 

 

 

LANG LEVE DE POLONAISE !! 

 

In de vorige polonaise stond een stukje wist u 

dat…… 

Daarin stond dat ik de servies zegels van Poeisz 

spaar. Elke week namen de dames deze voor mij 

mee. Heel fijn natuurlijk.  

 

Vorige week werd ik gebeld door Cis Zandstra, 

zij had heel veel volle kaarten voor mij. 

Zo lief. Gisteravond na de wandeltocht van de 

Sint zijn we bij haar langs geweest. 

Werd een gezellig uurtje met een bakje koffie en 

koek. 

Nogmaals bedankt Cis. 

 

Groetjes Jelly en Piet 
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Beste Oeletoeters en Oeletoeterinnekes, 

Prins Sikko de 2de nodigt iedereen uit voor de Country Western feestavond. 

Het belooft een  gezellige avond te worden!  

Neem je vrienden , kennissen en familie mee! 

 

Feestelijke groet, 

 

       👢Sheriff Prins Sikko de 2de en zijn Cowboys  Geert en Johan🤠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47e Carnavals In- & Optocht op 1 maart 2025 

 
Hallo Oeletoeters en Oeletoeterinnen, 
 

Tja, die eerste Polonaise had ik gemist door “schandalig” veel privézaken, 

echter daar ga ik nu niet over uitwijden, dus. 

 

Waarover ik wel wil schrijven is de tijdelijke uitbreiding van de 

optochtcommissie met een drietal dames en een 3-tal heren. Zoals ik al 

noemde tijdelijk, want er zullen in een nabije toekomst minimaal 2 

Oeletoeters de optochtcommissie verlaten. 

 

Inmiddels zullen er wel wat geruchten rondgaan en die uitbreidingen worden 

hierbij bevestigd: 

 

Dames  : Brenda de Boer, Rieteke Openhuizen en Trijnie Bruinsma 

Heren  : Menno van der Werf, Pieter Kamminga en Ubbo de Boer 

Verlaters : Theo Ruis en Gert Mengerink (blijven wel beschikbaar voor                     

advies en ondersteuning) en op termijn vermoedelijk ook    

Ubbo de Boer.  

 

Ter geruststelling, de aanvraag voor de vergunning van de 47e Carnavals In- 

& Optocht is eind november ingediend en hopelijk volgt de vergunning snel.  

 

Meldingen voor deelname aan de optocht zijn vanzelfsprekend zeer welkom 

en dat kan via het e-mailadres van het secretariaat van CV De Oeletoeters, 

maar ook mondeling aan een der boven genoemden. Wel vermelden of het 

gaat om een enkele deelnemer, duo of groep. Deelname met een praalwagen 

dient aan secretariaat en penningmeester te worden gemeld, vanwege 

verzekeringen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

GOEDE NOTA: Als u met een bestel- of personenauto deelneemt, dan dient 

u het kenteken, het liefst 3 weken, voor 1 maart 2025 aan de penningmeester 

door te geven. Dit is nodig wegens het verlenen van een Parkeerontheffing 

om te mogen rijden in het voetgangersgebied, want zonder ontheffing bent u 

in overtreding en daardoor ook onverzekerd. 

 

We hopen op veel deelnemers en misschien is er een thema voor de optocht. 

EFFE CHECKE bij bestuursleden. 

 

Gert Mengerink, Senator 

 

 

. 
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DE NIEUWE ?? 

 

Bij de jeugd is het elk jaar een goed bewaard geheim wie de jeugdprins(es) 

wordt. Maar de nieuwe Prins, want dat is eigenlijk voor 99,9 % wel zeker 

bleef dit de afgelopen jaren niet geheim en lekte de naam uit. 

 

Hoe anders was dat dit jaar!! En wat is dat toch leuk. Al die speculaties en 

dat er overal op gelet wordt. Dit is wel vreemd en die gedraagt zich anders 

dan anders. En net als vroeger lag men weer verstopt als men dacht te weten 

dat de “NIEUWE” in de hofnar kwam of nu bij Wietze thuis. 

Helaas dit jaar betrapt door een camera van de buurman van Wietze. 

en hier werd snel op ingespeeld. Fantastisch toch. 

 

De avond zelf gonsde er ook van alles door de zaal. Er werd werkelijk overal 

op gelet. En ook al hebben verschillende de naam van de Prins geraden, er 

was niemand die het zeker wist. 

Dit wilde ik opschrijven en hoop dat het elk jaar weer een verrassing zal 

blijven. 

 

Een Oeletoeterinneke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De lange reis fan 2 medaljes 

 
Su at de meeste lezers fanne Polonaise wel wete, mocht ik in 2010 Prins 

weze fan de Oeletoeters, samen met 2 fan mien beste maten: Theo ( die ene) 

en Theo ( die andere). 

Wij benne toen uut hoofde fan 

mien funksie as Carnavalsprins 

ok in Maastricht weest,ter 

gelegenheid fan ut B.C.L., 

samen met nog un leuke groep 

andere Oeletoeters.  

 

 

 

 

 

 

Slape in “De Poshoorn”, un prachtig mooi 

etablissement, met meer soorten bier fanne tap, dan  

dat dur meensen in die kroeg konden. Geweldige 

tiid hewwe we dêr had. Ik hef dêr ok un aantal 

medaljes uutreikt fanself, o.a. aan iën fan de 

groatste  Limburgse sangeressen: Beppie Kraft.  

 

 

Mien sekondanten Theo en Theo ( ja, 

inderdaad, die ene en die andere), saten in un 

ander hotel, omdat dur in de Poshoorn geen 

plak meer was. Su at jum op de foto hiernaast 

siën kanne, hielden se sich niet altiid an ut 

strakke kledingprotocol.  Maar toch sagen se 

dur altiid wel heel netsjes uut.  

Su at ik al sei, we hewwe un prachtige tiid had, 

dêr in dat ferre Limburg. 

Dat is inmiddels al weer ruum 15 jaar leden 

 



 

Tot iën fan mien toenmalige sekondanten ( ut kan die ene weest weze, maar 

ok die andere),mij un Whatsapp-berichtje stuurde met un adferteensie op 

Marktplaats: 

Dur was dus iemand, diet 2 medailles fanne 

Oeletoeters te koop had, iën fan Prinses Trea 

(2012) en iën fan Prins Jos (2010). En de 

verkoper woande in Geulle, un plakje flakbij 

Maastricht.  

 

Ik wu wel es wete hoe at dit in mekaar sat, en bovendien had ik self ok geen 

reserve-medaljes meer, dat un extra medalje kon wel es handig weze.  

Om un lang ferhaal kort te maken, ik hef de beide medaljes kocht ( samen 

foor € 4,00 plus nog € 4,00 foor de fersendkosten) en de ferkoper het mij de 

medaljes over de post toestuurd. 

Ik had wel leuk kontakt met de ferkoper, ut bliekte un fersamelaar te wezen 

fan alles wat met ut Karnafal in Maastricht te maken het. 

Ik hef hem ok fraagd hoe at hij in ut besit komen is fan beide medaljes.  Hij 

had se op un rommelmarkt in Maastricht kocht, samen met nog feul meer 

andere medaljes. 

Dus ut su bêst weze kanne, dat de orizjinele eigenaar fanne medaljes 

overleden is, of dat die sien nocht had fan al die medaljes diet altiid inne 

knoop rake. 

Maar ut is toch wel frappant, dat de medaille fan Trea en die fan mij eerst un 

lange reis maakt hewwe naar Maastricht en dat se na respektiefelijk 12 jaar 

en 14 jaar weer weerom benne in Sneek. Wie weet het de medalje weest fan 

onderstaande persoan oppe linkerfoto. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We salle dur wel nooit achter komme, denk ik. 

 



 

Advertentie 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beste Oeletoeters en Oeletoeterinnekes, 

 
Namens de vereniging organiseren wij een enorm leuke en spannende loterij 

“Sikko’s Prijzenpaleis” 

De opbrengst hiervan is in zijn geheel voor de vereniging! 

We zijn al druk met bezig met de voorbereidingen voor de loterij. Maar we 

zijn nog op zoek naar mooie, bijzondere en waardevolle cadeaus of 

waardebonnen. 

 

Oeletoeters en Oeletoeterinnekes hebben jullie nog mooie prijzen thuis liggen 

of kennen jullie bedrijven, organisaties die een cadeau of waardebon willen 

doneren voor deze loterij dan horen we dit graag. 

Neem gerust contact met ons op, alvast bedankt voor jullie bijdrage. 

 

Wij wensen jullie alvast fijne feestdagen toe! 

Een warme groet, 

Sanny, Elroy en Rixt 

 

Edvdm1980@gmail.com  06-10870238 

sannykerkhof@hotmail.com  06-43104457 

secretariaat@oeletoeters.nl  06-10410457 
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